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Verslag van de wedstrijd NSVV-DES (0-1) op 20 juni 1953

Na het succesvolle seizoen 1952-1953 blijft DES geduren-
de de loopbaan van Kas (tot halverwege 1965) een sta-
biele club op het hoogste zaterdagniveau (eerst 3e klasse 
en later 2e klasse). Een kampioenschap zat er helaas niet 
meer in, maar in 1959 en in 1960 zijn we er wel dichtbij. 
Twee maal moeten beslissingswedstrijden eraan te pas 
komen om het kampioenschap te beslissen en beide ke-
ren trekt DES helaas aan het kortste eind. 

Fanatisme en geloof
Om in doelmantermen te blijven legt Kas de lat voor zich-
zelf en voor zijn medespelers hoog. Hij is bloedfanatiek en 
laat dit tijdens trainingen en wedstrijden ook in woord en 
gebaar merken. Zelf zei hij daarover: ”Ach ja, ik schreeuw-
de wel veel, maar daar meende ik niks van hoor…”. Dat 
niet iedereen even goed om kon gaan met het fanatisme 
van Kas blijkt wel uit het feit dat hij op enig moment voor 
een jaar geschorst werd door het bestuur. Gelukkig werd 
deze beslissing snel terug gedraaid. Rond het 40-jarig ju-
bileum in 1962 werd de schorsing ongedaan gemaakt en 
mocht Kas weer keepen. Wat ik uit de verhalen haal, is dat 
Kas eigenlijk te goed en te fanatiek was voor het ama-
teurvoetbal. Hij verlangde van zijn medespelers maximale 
inzet. Zelf zei hij hierover: ”Ik kan het niet hebben als ze 
zich niet volledig geven of als ze te laat komen. Je speelt in 
het eerste en dat betekent dat je er alles voor moet doen.” 
Of zoals hij in zijn afscheidsinterview zei: ”Ik heb mij, in 
al die jaren dat ik speelde, voor de volle honderd procent 
gegeven. Nog nooit sloeg ik een training over, geen enkele 
keer kwam ik te laat, noch op de clubtraining, noch op de 
bondstraining. Diezelfde instelling verwacht ik van iedere 
sportman: alles of niets. Ik ergerde mij eraan als het bij 
een ander niet alles was.” Deze instelling heeft ervoor ge-
zorgd dat Kas Woudsma de beste amateurdoelman van 

zijn generatie werd. Hij had de men-
taliteit en de kwaliteit van een prof, 
maar het geloof en het respect voor 
zijn ouders stond een profcarrière in 
de weg. Belangstelling van profclubs 
is er zeker geweest. PEC en Heracles 
toonden belangstelling, maar het 
meest concreet was de Enschedese 
profclub Rigtersbleek. Zij kwamen 
met een verleidelijk bod. Ze boden 
hem een huis aan, de functie van 
chef in de spinnerij en een groot be-
drag ineens. Kas besloot het niet te 
doen. ”Op zondag voetbal ik niet. Dat 
heb ik van thuis geleerd en daar heb 
ik me aan gehouden.”

Het Nederlands zaterdagelftal
Het Nederlands zaterdagelftal was, de naam zegt het al, 
het nationale elftal voor amateurvoetballers uit het za-
terdagvoetbal. De eerste interland werd gespeeld in 1947 
en de laatste in 1971. Gedurende deze periode speelde 
het Nederlands zaterdagelftal in totaal 50 interlands. Van 
deze 50 interlands heeft Kas Woudsma er 28 onder de lat 
gestaan. Daarmee is hij net geen recordinternational. Die 
eer is voor Jan Nieuwstraten van Zwart-Wit’28 uit Rotter-
dam. Hij speelde 30 interlands. Kas Woudsma is de enige 
DES-speler die interlands voor het Nederlands zaterda-
gelftal heeft gespeeld. Hans Kottier was er in 1953 wel 
dichtbij. Hij viel vlak voor de interland tegen Frankrijk af. 
Hofleveranciers van het Nederlands zaterdagelftal wa-
ren clubs als Quick Boys Katwijk, IJsselmeervogels, DOVO, 
Huizen en het al eerder genoemde Zwart-Wit’28. Met uit-
zondering van die laatste club zijn dit allemaal verenigin-
gen die nog in de top van het hedendaagse amateurvoet-
bal actief zijn. Het Nederlands zaterdagelftal speelde in 
de eerste jaren alleen interlands tegen België. Vanaf 1953 
kwamen hier interlands tegen Frankrijk bij en werd er een 
jaarlijks drielandentoernooi georganiseerd (de Coupe Fer-
nand Canelle). In 1963 werd er twee keer tegen het Olym-
pisch elftal van Zwitserland gespeeld en vanaf 1964 ook 
tegen Saarland (een regio van Duitsland). Het Nederlands 
zaterdagelftal beschikte over goede, professionele trai-
ners als Karel Kaufman en Evert Sterk. Keeperstraining 
kreeg Kas van Jan Zwartkruis, die later zelfs nog bonds-
coach van het Nederlands elftal werd. 

Het debuut tegen België
Twee jaar na het debuut van Kas in DES 1 volgde al de 
eerste selectietraining voor het Nederlands zaterdagelf-
tal. Kas was toen nog maar 19 jaar en in eerste instantie 
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vonden ze hem ook hier nog te jong. Hij moest nog twee 
jaar geduld hebben. Op 18 mei 1950 mag hij, op 21-jarige 
leeftijd, zijn debuut maken in Brugge tegen België. Hij zou 
deze plek gedurende 14 jaar niet meer afstaan. Slechts 
éénmaal moest hij een interland in deze periode afzeg-
gen vanwege een blessure (in mei 1956 tegen België). 
Over zijn debuut tegen België zei Kas’ moeder overigens: 
”Ik heb je nog nooit zo wit gezien als bij het Wilhelmus.” 
Blijkbaar was er dus toch wel sprake van enige spanning 
bij Kas, maar ondanks dat het Nederlands zaterdagelftal 
met 3-1 verloor van de Belgen was er toch sprake van een 
succesvol debuut. 

De tijger van Parijs
Eén van de bijnamen van Kas is 
”de tijger van Parijs”. Deze bij-
naam heeft hij te danken aan de 
interland tegen Frankrijk op 30 
mei 1953. Deze interland wist het 
Nederlands zaterdagelftal met 1-2 
te winnen. Dagblad Trouw had het 
over ”een levendige ontmoeting in 
Parijs” en ”victorie dankzij moed 
en strijdlust”. In hetzelfde artikel 

wordt Kas ”de tijger van Parijs” genoemd vanwege zijn 
goede spel. Blijkbaar droeg Kas die wedstrijd een geel 
getinte trui en dit bracht Trouw tot het volgende citaat: 
”Onze doelman heeft voortreffelijk gespeeld en was gelijk 
een gele bal wol als hij resoluut in de schermutselingen 
dook…” Met zowel zijn outfit als zijn spel leek hij die wed-
strijd dus op een tijger. 

De held van Monaco
De beste herinneringen bewaarde Kas aan de trip naar 
Monaco in april 1957. De interland tegen Frankrijk ging 
weliswaar met 2-0 verloren, maar de reis maakte een 
onuitwisbare indruk. Zo werd er voor het eerst gevlogen 
en wel met het legendarische vliegtuig ”The Flying Dut-
chman”. De landing op het vliegveld van Nice was al bij-
zonder aangezien de landingsbaan zo ongeveer aan de 
Middellandse zee grenst, maar het verblijf in het mon-

daine Monaco maakte nog meer indruk. Zo mocht Kas 
meetrainen met de profs van AS Monaco en mocht hij 
als aanvoerder de spelers voorstellen aan prins Rainier 
van Monaco en diens vrouw prinses Gracia (de beroem-
de Amerikaanse actrice Grace Kelly). Een unieke ervaring, 
want wie kan er nou zeggen ooit de handen te hebben 
geschud van dit wereldberoemde koninklijke paar. 

De wedstrijd in Monaco ging kansloos verloren, maar dat 
lag niet aan Kas. Zoals onderstaand verslag uit Trouw laat 
zien faalde de voorhoede en was doelman Woudsma de 
uitblinker. Het veld in Monaco was overigens erg slecht 
en keihard. Dit zorgde voor bloedende knieën bij Kas die 
gedurende de wedstrijd enkele malen verzorgd moesten 
worden. Een mooie anekdote is dat het stadion van Mon-
aco blijkbaar grensde aan de dierentuin en dat als de bal 
over het doel werd geschoten de leeuwen begonnen te 
brullen. 

18 mei 1950: debuut van Kas Woudsma in het stadion van Cercle Brugge. 

Het stadion van AS Monaco

Prins Rainier en prinses Gracia van Monaco

Kas in Monaco
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Telegraaf 23 april 1957: ”In alle onderdelen waren de Fran-
sen superieur, met uitzondering van doelman Woudsma, 
die een voortreffelijke wedstrijd speelde.”
Algemeen Dagblad 23 april 1957: ”Doelman voorkwam gro-
tere cijfers”. ”Keeper Woudsma was de enige uitblinker.”

De interlands tegen Zwitserland
Zoals gemeld speelde het Nederlands zaterdagelftal in 
1963 twee interlands tegen Zwitserland. Dit was beide 
keren tegen het Olympisch elftal van Zwitserland, dat zich 

probeerde te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 
1964 in Tokio. Het team van Zwitserland werd hoog aan-
geschreven en de verwachting was dan ook dat ze een 
maatje te groot zouden zijn voor het Nederlands zater-
dagelftal. Niettemin wisten ze ongeslagen te blijven te-
gen de Zwitsers. De uitwedstrijd in Winterthur werd met 
2-2 gelijkgespeeld. Kas beschouwde dit als zijn mooiste 
wedstrijd in het Nederlands zaterdagelftal. In Trouw kreeg 
hij wederom lovende kritieken getuige de kop: ”Woudsma 
excelleerde bij zaterdaginterland.”

Mooiste wedstrijd: Zwitserland – Nederland in Winterthur (1 mei 1963). Ruim 4000 toeschouwers zagen een goed spelend Nederlands zaterdagelftal 
en een excellerende Kas Woudsma.
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In oktober 1963 werd de returnwedstrijd tegen de Zwit-
sers gespeeld in het Cambuurstadion te Leeuwarden. 
Ruim 6000 toeschouwers zagen het debuut van een jonge 
Henk Kiel (de vader van Mark) in het Nederlands zaterda-
gelftal en interland nummer 26 voor Kas Woudsma. Henk 
Kiel luisterde zijn debuut op met de openingstreffer. Het 
Nederlands zaterdagelftal wist deze wedstrijd met 4-3 te 

winnen. Overigens werd Kas een maand voor deze inter-
land door DES gehuldigd voor het spelen van zijn 25ste 
interland. Tubantia schreef hierover: ”Waarnemend voor-
zitter Pekkeriet bood Woudsma onder daverend applaus 
van de leden een tweetal boeken aan, een geste die door 
Woudsma bijzonder op prijs werd gesteld, zoals bleek uit 
zijn dankwoorden.”

Na zijn spelerscarrière 
Op 9 mei 1964 speelt Kas zijn laatste interland tegen België en ongeveer een jaar later is ook zijn laatste competitiewed-
strijd in DES 1 een feit. In beide gevallen had Kas nog wel langer doorgewild, maar hij was inmiddels 37 jaar en de jeugd 
begon aan de poort te rammelen. Fanatiek als hij was kon Kas er slecht mee leven dat hij werd gepasseerd. De relatie 
met (het bestuur van) DES werd ook nooit meer de oude, maar de band met zijn oude voetbalmaten bleef sterk. Hans 

Kottier was een goede vriend en 
kwam onder andere de sin-
terklaasavonden bij de fami-
lie Woudsma opluisteren. Ben 
van der Velde en Rini Poelak-
ker kwamen regelmatig langs 
en zeker ook Henk Slettenhaar. 
Ook met zijn voetbalmaten uit 
het Nederlands zaterdagelftal 
bleef hij contact houden. Met 
name Gerrit Kerkdijk van Sparta 
Enschede en Harm van Dalfzen 
van Genemuiden waren goede 
voetbalvrienden. 

Kas Woudsma (grijze jas en pet) met zijn oude voetbalmaten tijdens het 75-jarig jubileum van DES in 1997

Foto na afloop van Nederland – Zwitserland (4-3) op 2 oktober 1963 (gehurkt in het midden Henk Kiel, de vader van Mark). 
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Kas stortte zich na zijn carrière op het trainersvak en werd 
hoofdtrainer bij SVVN, Vesos, Daarle en Hulzense Boys. 
Het langst is hij echter trainer bij De Zweef. Maar liefst 12 
jaar lang is hij hier jeugdtrainer en legt hij de basis voor 
een succesvolle generatie voetballers die medio jaren 80 
zelfs de hoofdklasse weet te bereiken. ”Nooit opgeven; al-
tijd doorgaan en vechten tot je erbij neer valt” dat bracht 
Kas de jeugd van De Zweef bij. Een mentaliteit die hij zelf 
als speler altijd had en die hij dus over wist te brengen op 
de jeugd. Bij De Zweef had hij het enorm naar zijn zin. Door 
gezondheidsproblemen moest hij in 1986 helaas stoppen 
met het trainersvak. Als waardering werd hij benoemd tot 
lid van verdienste van De Zweef en werd er jaarlijks het 
Kas Woudsma jeugdvoetbaltoernooi georganiseerd.

Buiten het voetbal
Zoals gemeld speelde het geloof een belangrijke rol in het 
leven van Kas. Hij was naast de voetbal ook voorzitter van 
het zangkoor van de Vrij Evangelische Kerk. Ook hield hij 
erg van vissen en uiteraard van het volgen van de voet-
balwedstrijden van zijn zonen Wim, Harrie en Hans. Zoon 
Wim wist het betaalde voetbal te halen en heeft jarenlang 
voor Go Ahead Eagles gevoetbald. Kas gunde, in tegen-
stelling tot zichzelf, zijn zoon een profcarrière. Hij ging ook 
regelmatig kijken in de Adelaarshorst, maar nooit op zon-

dag. Ook de zonen Harrie en Hans konden goed voetbal-
len. Zij hebben jarenlang in het eerste elftal van Hulzense 
Boys gespeeld. De voetbalgenen zijn ook doorgegeven 
aan kleinzoon Lars, die inmiddels al een aantal jaren het 
rood-zwarte tricot van DES draagt. Daarmee is er weer 
een Woudsma bij DES en dat is natuurlijk mooi. Voetbal 
bleef altijd een belangrijke rol spelen in het leven van Kas, 
ook toen zijn gezondheid achteruit ging. Uiteindelijk over-
lijdt Kas op 8 juli 2003, maar zijn legende leeft voort. 

Kas Woudsma als trainer bij De Zweef

Familieman Kas met zonen Wim en Harrie en echtgenote Willy

Zaterdag 10 april 1965. Degradatiekandidaat DES speelt voor ruim 3000 
toeschouwers met 1-1 gelijk tegen koploper Excelsior. Dit dankzij een 
uitblinkende Kas Woudsma. Uiteindelijk bleek dit het laatste seizoen 
van Woudsma in DES 1 te zijn.
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Jubileumshirt 100 jaar vv DES
Binnenkort verkrijgbaar via de webshop! Houd onze website en sociale mediakanalen in de gaten.
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De jubileumcommissie heeft samen met de A-com en de supportersvereniging een jubileumkalender opgesteld. 
Het hele jaar door worden er naast de activiteiten die normaal ook plaatsvinden diverse jubileumactiviteiten 
georganiseerd. De activiteiten die we normaal ook organiseren zullen een speciaal ‘jubileum’ tintje krijgen.
In de week van 23 september t/m 1 oktober is de jubileum-feestweek! Hou deze data dus vrij in je agenda.
Op de website staat altijd de meest actuele versie.

APRIL zaterdag 23 april Vrijwilligersavond 

MEI zaterdag 7 mei DES-SVVN derby i.cm. een sponsoractiviteit 

  en afterparty m.m.v. Zwarte Jannes

 donderdag 26 mei Historische DES wandeling

JUNI donderdag 16 juni Jubileumveiling 

 zaterdag 18 juni Familiedag 

JULI vrijdag 1 juli Nacht van Gagelman (pupillen)

 zaterdag 2 juli Pupillenuitje

 zaterdag 2 juli Voetbal City (junioren)

SEPTEMBER  zaterdag 9 september Seizoensopening (open dag)

  zaterdag 16 september Sponsorloop 

 donderdag 22 september Klaverjasavond

 vrijdag 23 september Mini-Playbackshow

 zaterdag 24 september Aftrap van het seizoen, Super Saturday, Playbackshow

 maandag 26 september n.n.b.

 dinsdag 27 september n.n.b.

 woensdag 28 september Jeugdactiviteit

 woensdag 28 september Amusementsavond m.m.v. FC De Rebellen 

 donderdag 29 september Reünie

 vrijdag 30 september Jubileumreceptie

 zaterdag 1 oktober Afsluitend jubileumfeest

Jubileumkalender 2022
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OKTOBER n.n.b. Oktoberfest

 n.n.b. Twentse Voetbalquiz

NOVEMBER n.n.b. Speciaal bieravond (mannen)

  n.n.b. Wijnavond (vrouwen)

  vrijdag 25 november Sinterklaasfeest

DECEMBER zaterdag 17 december Wildvleesfeest

  n.n.b. Shoarmatoernooi

  n.n.b. Klaverjasmarathon




